Hoe Jan de Duvel aan

zijn

naam kwam...

Een stroper-smokkelaar pur sang noemt
pastoor Driessen hem eens. Jan de Du-

vel, bekend in heel Noord-Limburg. En -

hoewel hij naast zijn logement ook
stropers- en smokkelaarsactiviteiten
ontwikkelde, stond hij bijzonder bekend
om zijn rechtvaardigheidsgevoel.

Bij een van zijn smokkelactiviteiten in
Heijen, waarbij jenever vanuit Duits-
land naar de overkant van de Maas werd
gebracht, hoorde hij mensen lopen. Het
waren veldwachter Willemke van Lin en
de jonkheer. De veldwachter beval Jan
de Duvel te blijven staan om niet te laten
merken dat zij beiden een lijk wegdroe-
gen. Jan de Duvel wilde er echter het
zijn van weten en het kwam tot een
woordenwisseling. Uiteindelijk koos Jan
de Duvel het hazepad. Ondertussen had
Jan wel gemerkt, dat er iets niet pluis
was. Wat hij niet wist, was dat de jonk-
heer de ontvanger van Boxmeer, die de
bewuste avond bij hem op bezoek was,
had neergeschoten. Samen met de veld-
wachter had hij het plan gemaakt het
lijk van de ontvanger naar de Maas te
brengen. Daar werd de volgende dag ie-
dereen opgeschrikt door het bericht dat

in de Maas het lijk was gevonden met
een kogel door het hoofd en de revolver
nog in zijn hand.

Moordenaar

Jan de Duvel hoorde het gerucht ook.
Opeens kreeg hij door wat er zich af-
gespeeld moest hebben. Dat stak hij niet
onder stoelen of banken. Hiervan kreeg
de jonkheer lucht. Het gebeurde zelfs,
dat Jan de jonkheer uitschold voor
moordenaar als deze in zijn rijtuig rond-
reed. De justitie werd erbij betrokken,
maar de jonkheer liet eerst uit voorzorg
de veldwachter en de arbeider in Rotter-
dam op de boot zetten. Met de bestem-
ming Oost-Indi€. Zodoende waren de
kroongetuigen van het toneel verdwe-
nen. Jan hield echter vol wat hij gezien
had en trok zijn eigen conclusies hoe de
moord gebeurd zou zijn.

Gevangenis
Dat werd de adelijke familie een beetje

“te gortig en zij klaagde Jan aan wegens

smaad en laster. En hoewel de rechtbank
een heel eind met Jans verhaal kon mee-
gaan, werd hij tot een maand gevange-

nisstraf veroordeeld. Dat werd Jan te-
veel: was er dan helemaal geen recht
meer in Nederland? Hij vloog overeind
het beklaagdenbankje uit en greep de
eerste de beste stoel. Geen parketwach-
ter was in staat Jan in toom te houden.

Hij sloeg als een wilde met het meu-
belstuk om zich heen. De leden van het
parket vluchtten de zaal uit. En met de
deur in de hand riep de rechter: Het
lijkt de duvel wel, het lijkt de duvel wel!’

Een versterkte wacht overmeesterde Jan
tenslotte. En de rechter maakte er nu
twee maanden gevangenisstraf van. On-
der de mensen in Noord-Limburg was
het snel bekend. Het had ook in de
krant gestaan: Jan was als ’n duvel te-
keer gegaan. Vanaf die tijd kreeg de
man, die altijd een zeer rechtvaardig-
heidsgevoel had de bijnaam: Jan de Du-
vel. Daar had Jan de Duvel niet zoveel
problemen mee. Het vleide hem zelfs,
dat hij de rechter zoveel ontzag had in-
geboezemd. Wel zei Jan de Duvel tegen
de mensen: ’Als jullie me De Duvel noe-
men, moet mijn vrouw Teun de Engel
heten’. En zo is het heel zijn leven ook
gebleven...



