Ik heb heimwee naar ons dorpke
Met zijn kapel en lindenboom

Met zijn loswal en de haven
Met de scheepjes in de stroom

In gedachten ze ik ze varen

Met het bootje op en neer

't zijn de wachters van de haven
Jan en Drika van het veer

Ik heb heimwee naar de kermis
Och wat hadden we vaak lol
Als we samen gingen dansen

In de zaal “Sebastopol”

Na afloop gingen we met ons meidje
Door de straatjes op en neer

Op het eind gingen we wat rusten

In ‘tcafeetje aan het veer

De Voelkeskoel die is verdwenen
Koeien grazen er in de wei
Sachapen,geiten en de ganzen.
Waggelen statig in de rij.

Ik heb heimwee naar de oude mensen
Jacobs Dorus en Bartele Bert

Naar St.Tunnes met het varken

Naar de oude Kopkesmert

Ik heb heimwee naar Jan den Duvel

Die hier woonde aan de weg

Wat kon hij beter wenschen

D’n zegen van de Heeren nering van de mensen

Ik heb heimwee naar de Hoeningen
Naar de Kruisdiek en de Holshaeg

Naar het Loar en de Sintelenberg
Naar de Bandstraat aan de Maas

De korenmolen is verdwenen
Hij bezweek door woest geweld
Mortieren,bommen en granaten
Hebben de molen neergeveld.

Op de Kamp staat een kappelletje
Kaarsen branden dag en nacht
Mensen,die in diepe rouw waren,
Heeft het lief Vrouwke troost gebracht



Op de wand,daar staat geschreven
Dat iedereen in nood en rouw
Hulp en bijstand hier kan vinden
Bij de goede Lieve Vrouw.

Mensen kwamen,mensen gingen
Maar ons dorpke bleef bestaan.
Allen die naar de vreemde gingen
Bij hen staat ons dorpke bovenaan

Bloemenzou ik willen leggen

Aan de voeten van het kruis “Op de Poal”

Voor allen die zijn gestorven
Ver van hun geboortehuis

Eeuwenlang trotseert ons Gilde
Oorlog,storm, en watersnood
Maar nog fier wijzen de spitse
Van de schutsboom naar omhoog

Alle regen komt van boven

Alle goeds komt van de Heer
Moge God’s Zegen blijven rusten
Op ons dorpke aan het veer.

2

fem



